Bijgaand namens de Raad van Kerken een uitnodiging voor het bijwonen van de 4
mei herdenkingsbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk Heerenveen voorafgaande
aan de Stille Tocht.

Het thema is: In het heden ligt het verleden en de toekomst. Waar een verbinding
wordt gelegd tussen 4 en 5 mei, tussen herdenken en vieren.

De rode draad van deze bijeenkomst is dat eerst stilgestaan wordt bij alle
slachtoffers die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. En vervolgens bij alle mensen die in de loop der eeuwen,
ook in het verzet, hebben gewerkt aan en soms gestreden voor een menswaardige
wereld: de vredeswerkers.

We zijn hen allen veel dank verschuldigd en staan op hun schouders. Maar alleen
danken is niet genoeg. Wat doen wij als ereschuld aan hen om te blijven werken
aan een inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.

Een bijeenkomst met zang, muziek, gedichten, verhalen en gesproken teksten.
Speciale gast is de heer Johan Bergsma, voorzitter van de vrijwilligers van het
Nationaal Ereveld Loenen en voorzitter van de Nationale Veteranenbegraafplaats
Loenen.

Met vriendelijke groet,
Henk Slavenburg
lid Raad van Kerken Heerenveen



