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Beste allemaal en bovenal beste Jaap,

Na 14 jaar politiek actief te zijn geweest voor Heerenveen, waarvan 8
jaar als raadslid en 6 jaar als wethouder nemen we vandaag afscheid van
jou, Jaap.

Je hebt heel bewust en weloverwogen ervoor gekozen om een punt te
zetten achter je Heerenveense politieke loopbaan.

Maar iets zegt me dat we je wel behouden voor het openbaar bestuur,
maar dan elders.

Jaap, als een ‘jonkie’ en kersverse vader kwam je in 2010 als raadslid
voor de VVD in de gemeenteraad.

Je maakte als raadslid al een belangrijk punt gemaakt.

Waarschijnlijk door jouw ervaring in de accountancy, kwam je met een
voorstel om de leningenportefeuille van de gemeente ‘om te zetten’,
zodat er een beterere financiéle positie en besparing zou ontstaan.

in 2018 werd je als 34-jarige Benjamin wethouder, in een college van drie
wethouders.
naast de iets oudere Jelle Zoetendal en Hans Broekhuizen.

Jaap, het lijkt of jij alles zo uit je mouw schudt. Maar je bent een heel
snelle lezer, een harde werker, een dossiervreter die keihard werkt en die
niet over één nacht ijs gaat.

En je bent altijd goed voorbereid. Raadsleden en college kennen je als
een bestuurder met kennis van zaken.

Je hebt in enkele dossiers laten zien dat je vasthoudend moet willen zijn.
Eén daarvan noem ik hier specifiek: de invoering van de Diftar-plus.
Waarschijnlijk herinneren enkele aanwezigen hier de discussies en vragen
hierover nog wel.

Voor groepen Heerenveners was er angst voor hoge kosten.

Dat gold zeker voor jonge ouders met bergen luiers.

Jaap kon praten als Brugman en mensen voorhouden dat uiteindelijk
Diftar-plus goedkoper zou uitvallen.

Inmiddels heeft hij daarin gelijk gekregen.

En inmiddels loopt Heerenveen voorop als het gaat om afvalscheiding.
En, om in die luiers te blijven: je bent uiteindelijk ambassadeur van de
wasbare luiers geworden.

De bofkontjes-regeling doet het goed!
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Beste aanwezigen,

Er wordt gezegd dat de mooiste werkdagen voor een minister de eerste
en de laatste zijn.

Dat geldt natuurlijk niet voor wethouders.

En zéker niet voor jou Jaap.

Want wat heb jij intens genoten van je wethouderschap.

Jij bent zo wie zo iemand die volop van het leven geniet.

En dat deel je ook volop op de socials.

En Jaap, voor het geval je dacht dat we nu alleen maar de loftrompet
zouden steken, vergeet het maar.

We zijn onder ons dus we gaan je ook even roasten.

Die loftrompet komt dinsdag wel.

In juni 2023 zien we jou op Facebook staan naast een roze auto van
Easytoys met een enorm attribuut erop.

“Alles wat je aandacht geeft groeit”, kon je niet nalaten nog even subtiel
en dubbelzinnig te melden.

Wij hebben als college de goede gewoonte om aan het begin van de
wekelijkse collegevergaderingen even een rondje “hoe was je week en
weekend” te doen.

Die vraag hoef je Jaap eigenlijk niet te stellen.

Een blik op Facebook en je hebt het antwoord al.

Hij loopt, fiets, drinkt en eet wat af in het weekend.

Het liefst met de kinderen en Chantal.

Ja, Jaap, je bent een open boek.

Dit kreeg ik ook te horen van anderen bij het uitvragen over jou; een
open boek.

Daarnaast kreeg ik terug:

Jaap is authentiek

tikkeltje rechtlijnig

neemt geen blad voor de mond

loyaal

benaderbaar

hartelijk

en bevlogen.

Je maakt geen onderscheid tussen mensen.

En Jaap, je wordt vaak gezien als toegankelijk, en ‘een van ons’, waar je
dan ook verschijnt.

En, wat ook werd benoemd: jouw directheid.



De meeste mensen stellen die erg op prijs.

Maar dat directe heeft ook een andere kant.

Als het doorslaat komt dit soms als ‘bot’ over.

In een pittige discussie is dat qua tactiek niet altijd handig.
Je voelde je dan soms persoonlijk aangesproken,

Dan raakte je geagiteerd en dat liet je dan ook merken.

Zelf herinner ik mij een incident met jou, uit mijn tijd als gedeputeerde
Je wilde graag in aanmerking komen voor provinciaal geld voor de
zogenoemde doorfietsroutes.

Maar de gemeente Heerenveen was te laat met het indienen van de
gegevens daarvoor en het geld was dan ook al vergeven.

Maar je liet niet los.

Sterker nog: je veranderde in een soort van Bokito.

Ik zal u de details besparen en ook het chagrijn dat het opleverde - bij
mij wel ter verstaan - maar het lukte Jaap om alsnog in aanmerking te
komen voor het geld voor zijn gemeente.

Een ander voorval dat tot het nodige chagrijn bij mij leidde was dat Jaap
en ik in augustus 2022 de mannen van de BAM gingen bedanken voor het
vele werk dat was verricht in het kader van het project Heerenveen Beter
Bereikbaar.

Jaap hield een toespraak.

Ik stond aandachtig te luisteren en ook te wachten tot Jaap als gastheer
mij het woord zou gaan geven.

Maar ik kan u zeggen; dat moment kwam niet.

Jaap negeerde volkomen de vertegenwoordiger van de provincie als
grootste financier van het project.

Ik stond daar voor Jan met de korte achternaam.

Tot overmaat van ramp ook nog eens met die twee verschillende
schoenen. Ja, dat was die dag.

U begrijpt hoe ik daar ben vertrokken.

De mannen van de BAM daarentegen waren wel blij met Jaap.

Jaap had namelijk een leuk cadeau voor ze bedacht: een barbecuepakket.
Vlees dus. Hoe kan het ook anders.

Jaap en vlees.

Jaap laat nooit een stuk vlees liggen.

Van lunches of een warme maaltijd voorafgaand aan de
raadsvergaderingen: de laatste gehaktbal of worst en speklapjes bij de
boerenkool waren steevast voor Jaap.

Want ‘zonde om weg te doen’.



Tenzij het de vegetarische worst was - die hoefde hij weer niet.
Dus met de motie van Groen Links, dat vegetarisch het uitgangspunt
moet zijn, maakte je Jaap niet blij.

Dat moet vast en zeker komen door zijn afkomst als boerenzoon.

Van doe maar gewoon, eten wat de pot schaft, en van ‘Normaal’ en van
op klompen lopen.

En van hard werken, dat kreeg je van huis uit wel mee, Jaap.

Pas als alle klussen waren geklaard was het tijd voor de leuke dingen.
En er was altijd wat te doen.

Dat het boerenleven niet altijd makkelijk is, weet je als geen ander.
Het is hard werken van heel vroeg tot laat in de avond.

In 2019 waren de eerste ‘boerenprotesten’, waar boeren hun ongenoegen
over stikstofmaatregelen lieten zien en voelen door naar Den Haag te
reizen.

Heerenveen was steevast de plek waar voor zonsopgang tractoren
verzamelden.

Terwijl mijn voorganger vooraf met de organisatoren gesprekken had
over openbare orde en te rijden routes, was jij het Jaap die de boeren op
de parkeerplaats een hart onder de riem stak.

De liefde voor het platteland zien we ook terug in jouw muzieksmaak.
Je bent een man van de muziek en vooral van de Nederlandstalige
muziek.

Regelmatig krijgen we iets te horen van wat jou in deze muziek
inspireert.

Je gebruikte in maart een tekst van Veldhuis en Kemper op de sociale
media om jouw vertrek mee aan te geven.
Ik citeer:

"Maar als ik iets zou mogen zeggen, het is geen rechte lijn.

En de grens maar iets verleggen gaat maar zelden zonder pijn.
Want de allermooiste bloemen, groeien viak langs het ravijn.
En om die te kunnen plukken, moet je durven bang te zijn”.

Je emoties durf je te laten zien Jaap.

Ik denk dat velen jouw emotionele betoog uit de commissievergadering in
2022 kennen, waar jij je over ‘het stikstofkaartje’ voor de boeren in het
Veenweidegebied rondom de Deelen / Aldeboarn uitliet.

"Deze boeren in het veenweidegebied wordt gewoon een mes in de rug
geduwd”, zo luidde jouw boodschap.



Je was echt geraakt.
Opnieuw een open boek.

Jaap is ook iemand van de uitdagingen en impulsieve acties.
Zo ging je zo goed als ongetraind op een fiets zonder versnellingen de
fiets-elfstedentocht fietsen - samen met je moeder.

Maar ook voor een mooie foto voor de pers hou je wel van uitdagingen.
Voor de ‘Fixi” app viste jij de fiets uit de gracht die je er een paar minuten
eerder had ingegooid.

Het gaat zelfs zover dat je je van een gebouw afstortte met een
abseilactie en bijna eindigde op de spoedeisende hulp.

Je houdt wel van wat lol in je werk, en veel van de originele 1 april-
grappen uit het Heerenveense kwamen uit jouw koker.

Ik mag aannemen dat voor jouw opvolger hierover een
overdrachtsdossier klaarligt.

Jouw manier van werken, Jaap, is ook een voorbeeld voor je collega’s.
Je bent namelijk een wethouder die veel naar buiten gaat en jouw motto
is “je moet niet de hele dag binnen zitten, dan zie je niet waar je echt
voor werkt.”

Een waarheid als een koe.

Nog een bijzondere anekdote deel ik graag met jou Jaap, maar ook met
de andere aanwezigen.

Als wethouder ‘afval’ heb je over zwerfaval in de afgelopen jaren heel wat
spreekbeurten gehouden.

Je vertelde dan vooral over de koeien en de zwerfvuil-blikjes! Jaarlijks
sterven heel veel koeien door kapotgemaaide zwerfvuilblikjes die in
hooibalen belanden en uiteindelijk als voer voor koeien wordt gebruikt.
Doordat de koeien de blikscherven opeten krijgen ze scheuren in hun
ingewanden en bloeden ze (bijna of helemaal) dood.

Jaap je hebt dit inmiddels al zo vaak verteld, dat de meester en juffen
langs de kant nu al vooraf fluisteren ‘nou niet weer dat bloederige verhaal
over die koeien’.

Beste Jaap, beste aanwezigen, ik kom tot een afronding.

Bij de Tweede Kamer verkiezingen van vorig jaar stond je op de grote
‘oranje-blauwe’ posters, met als credo ‘Ruimte geven, grenzen stellen’.
Jaap, je hebt zelf een grens gesteld door niet opnieuw de raad te vragen
om een uitzonderingspositie te vragen omdat je nu in Lelystad woont.
Jaap, waar je dan ook terechtkomt: je krijgt de ruimte van ons.



Ruimte om met ‘je meiden’ te blijven bouwen aan al het moois dat op je
pad komt.

Hartstikke bedankt voor alles wat je voor Heerenveen hebt gedaan!

Het ga je goed.



